
 

 

 

 

Reinier Vincent van Hompesch stamt uit een middeleeuws riddergeslacht. Hij leidde een 

roemrijk leven: geboren in Linnich (D) in 1660, gestorven in 1733, Ridder van de Koninklijke 

Pruisische Orde der Zwarte Arend, Veldmaarschalk-Luitenant van Zijne Keizerlijke 

Majesteit, Colonel van een Regiment Gardes te paard in Staatse dienst, bevelhebber van de 

slag bij Douai (Fr) in 1710, Gouverneur van de stad en forten ’s-Hertogenbosch. 

 

In 1719 kocht Reinier Vincent kasteel Walburg van Philips Willem Frans graaf van Limburg 

Stirum, die er slechts kort gewoond heeft. Het kasteel werd gebouwd door Herman Frederik 

graaf Van den Bergh, Heer van Stevensweert en Ohé en Laak, in 1632 gehuwd met Josina 

Walburgis gravin van Löwenstein-Wertheim-Rochefort. Met de komst van de graaf Van 

Hompesch veranderde er veel. Kort na zijn komst liet hij in 1722 de Hompesche molen 

bouwen, die een symbool van zijn macht werd. Na de verschillende wapenfeiten die hem de 

titel van Graaf van het Roomse Rijk bezorgden, kocht hij niet alleen kasteel Walburg maar 

ook de heerlijkheden Stevensweert en Ohé en Laak. Hierbij behoorden enorme jachtgebieden 

tot aan de Belgische grens. Hij hield er een schitterende hofhouding op na.  

 

In 1725 wilde hij in Stevensweert een lakenindustrie beginnen met de bedoeling dat meer 

protestanten zich in Stevensweert zouden vestigen en tevens te zorgen voor welvaart. Deze 

lakenindustrie kwam echter niet van de grond, hetgeen een grote teleurstelling voor de graaf 

was.  

De in de nabijheid gelegen ‘Raamstraat’ duidt op de aanwezigheid van de op de wal 

opgestelde houten ramen om het laken op te spannen en te drogen. 

 

Hij stierf kinderloos in 1733 en liet deze mooie bezitting na aan de zoon van zijn nicht 

Eleonore barones van Hompesch, Sigismund, de latere heer van Ootmarsum. 
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